Levenslang betrokken bij Het Passion

“Bij onze diaconale projecten willen we verbondenheid
stimuleren: door naast het geven van giften ook het mogelijk te
maken dat gemeenteleden kunnen meewerken. Zo hopen we dat
mensen levenslang zullen steunen.” Dammes Baan is diaken in
NGK in Krimpen aan de lJssel en sinds de start van Het Passion is
de gemeente diaconaal betrokken.

Dammes: “We zijn nu ruim 15 jaar aangehaakt. Dat kwam omdat de
oprichter van Het Passion hier in Krimpen aan de lJssel familie heeft wonen en bij de opstart ook in
onze gemeente een verhaal heeft gehouden. Vanaf dat moment doen we mee met Het Passion.”

Diaconale projecten

De gemeente werkt met diaconale projecten die 1 tot 3 jaar duren. “Voor deze projecten verrichten
we extra inspanning om geld te werven en betrokken bij te raken. Vaak zijn dat projecten in Afrika en
Oost-Europa. Maar we willen ook regelmatig projecten dichtbij huis hebben om de verbinding met
onze gemeenteleden te stimuleren. We kiezen als diaconie graag voor projecten waar gemeenteleden
al mee verbonden zijn. Zo hebben we ook Het Passion als diaconaal doel gehad. Naast de gelden die
we konden werven is er bij Het Passion de mogelijkheid om mensen in zetten. Over de jaren heen zijn
er al heel wat mensen uit Krimpen geweest die zich hebben ingezet als staf- of vakantievrijwilliger.

Collecte

“Ondertussen leeft Het Passion echt in onze gemeente. Zeker twee keer per jaar collecteren we er
voor. De zondag voor de collecte beschrijven we ook over het collectedoel in de nieuwsbrief. Waarbij
we tijdens de collecte zelf ook nog een presentatie laten zien. Wat we ook belangrijk vinden is dat er
voorbede is voor collectedoel.”

Tijd inzetten

Voor de diaconie is de betrokkenheid van jong en oud belangrijk. Dammes: “Regelmatig reizen ook
jongeren af naar onze diaconale doelen. We willen ze ook raken met wat er gebeurt in onze wereld.
Hopelijk dat ze daarmee ook hun levenslang verbonden zullen zijn. Binnenkort hebben we weer een
startweek. In die week presenteren gemeenteleden die betrokken zijn bij doelen zoals Het Passion
ook wat zij daar doen als vrijwilliger. Zo willen we de mensen motiveren een stukje van hun tijd in te
zetten.

Luisterend oor

“Het is bijzonder om bij Het Passion echt naast de ander te mogen staan. Ik besef me dan meer dan
ooit dat de scheidslijn tussen hen en mij heel klein is. Het leven kan zomaar anders lopen en je aan
een andere kant kan komen zitten. Bij Het Passion zijn mensen met allerlei verschillende
achtergronden. Het is mooi om hen een luisterend oor te bieden en ze even uit hun omgeving te
halen. Ik ga het liefste met de gasten persoonlijk op pad. Het optrekken met de gasten van Het
Passion zet mij met beide voeten op de grond.”



